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FOTOGRAFIE | WATER

Vliegvissers en

fotografie. Ze hebben

iets samen. Vreemd

genoeg andersom

niet. Er zijn weinig

(beroeps)fotografen

die vliegvissen. Raar

eigenlijk, want beiden

zijn getraind in

kijken. En beiden

willen zien wat

anderen niet zien.

Na de oproep hebben

we veel foto’s ontvan-

gen. Fraaie

vergezichten en mooie

wolkenpartijen. Heel

veel water natuurlijk.

Maar we staan nog

steeds open voor

nieuw materiaal. Wie

kan laten zien hoe

wonderlijk onze

wereld is? Stuur op

die (digitale) foto’s!

Het emailadres vind

je in het colofon.


















FOTOGRAFIE HANS BOCK
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Hoe groot kan de wereld

van de vliegvisser zijn? 

En hoe ogenschijnlijk

moedeloos is onze

bezigheid.

Want daar sta je dan, in

die eindeloze ruimte. Soms

met een enthousiaste

vismaat, maar vaak alleen.

En in die enorme ruimte

plaatsen we dan een

nietige kunstvlieg. Het

gebruikte oppervlak is vaak

niet groter dan een

vierkante centimeter.

En naar dat kleine pluisje

gaat onze aandacht,

zonder het oog te verliezen

voor de onmetelijke

schoonheid om ons heen.

Geen groter contrast is

denkbaar.
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